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Van links naar rechts: 
Paul, Miquel, Jolanda, Wim(begeleider), Henri, Erminia(begeleidster), Johan, 

Elmi en Fiene. 
 
Vrijdag 16 augustus vertrekken we uit Arnhem om via Veenendaal, Keulen, 
Frankfurt en Würzburg naar Neurenberg te rijden. Tussen Keulen en Frankfurt 
hebben we een uitgebreide lunch gehad met slaatjes, fruit etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We hadden wat tijd nodig om hotel Azimut te vinden.  Maar dit werd wel de 
moeite waard gemaakt door de lol die we hadden om Erminia, zij vroeg met 
handen en voeten op grappige wijze de weg. We eten in het hotel: schnitzel, 
rösti, salade of pizza margarita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mauwie, terecht de trots van 
Miquel. 
 



 
Zaterdag 17 augustus vertrekken we na een uitgebreid en smakelijk ontbijt uit 
Neurenberg. 
Via Regensburg en Passau komen we in Pilch bei Wels, een dorpje in de buurt 
van Linz in Oostenrijk. In Pilch bewonderen we het mooie barokke kerkje, 
maken we foto’s van Johan en Elmi in de biechtstoel en houden we een pauze 
met wat lekkere versnaperingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Linz en Freistadt rijden we naar Lipno in Tsjechië. Het park van Landal ligt 
direct aan het meer. Paul heeft als eerste ontdekt waar onze bungalow is, 
direct aan de boulevard en het haventje. We prezen ons gelukkig dat het 
balkon een prachtig uitzicht gaf, deze had wel een steile trap die beklommen 
moest worden. Elmie en Johan hadden daar geen enkele moeite mee.  



 
 
Ook konden we vanaf ons balkon meegenieten van de activiteiten van het 
Landal Park, zoals de aerobics les, het skeeleren van de kinderen en muziek 
waar we op konden dansen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We drinken koffie met een smakelijke koek. Erminia, Fiene en Miquel maken 
een lekkere ratatouille klaar waarna we op deze eerste avond in Tsjechië aan 
tafel aanschuiven. We maakten onze bedden op en kletsen nog een beetje na 
en kruipen rond 23 uur onder de wol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zondag 18 augustus, het wordt een warme dag. Bij de koffie met gebak 
inventariseren we de wensen van iedereen voor deze week. Wandelen, 
winkelen, kerk bezoeken, rondvaart maken over het meer, dorpjes en stadjes 
bezoeken, zwemmen. Een hele waslijst!  
 
In de reisgids stond aangegeven dat er ook een uitstapje naar Praag op het 
programma stond, maar wegens de lange reistijd (3,5 uur heen en 3,5 uur 
terug!) waren alle deelnemers het er mee eens om dit over te slaan.  
 
We nemen een lunchpakketje mee en gaan naar Vyssi-Brod. Een klein plaatsje 
met een mooie kerk, een galerie, Vietnamese winkeltjes en Thaise 
massagesalons. We pakken ons eerste terrasje en eten onze boterhammetjes 
op in het park.  
 
 
 

 



 
We rijden verder oostwaarts langs het riviertje Vltava waar Erminia en Miquel 
een duik nemen in het heerlijk frisse water.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Helaas hebben ze geen zwemkleding en handdoeken meegenomen zodat ze 
met natte kleren het busje in moeten. We rijden door naar Dolni Dvoriste waar 
we op het terras van een restaurant forel, schnitzel, hamburger of pizza eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanda maakt contact met een 
knappe blonde Tsjechische jongen 
waar ze direct smoorverliefd op 
wordt. Of het wederzijds is weet ik 
niet zeker! We rijden terug naar 
Lipno. Wim ziet af en toe helemaal 
niets door de laag aan de hemel 
staande zon maar we komen toch 
veilig aan. De eerste dag in 
Tsjechië zit er bijna op. 



 
 
Maandag 19 augustus maken we een 
wandeling om uit te vinden waar de 
aanlegsteiger van de rondvaartboot is. Na een 
paar kilometer komen we op een camping uit.  

 
 
Dat kan het toch niet waar zijn! Toch maar eens de weg vragen en nu worden 
we helemaal de andere kant op gestuurd. Ondertussen hebben we mooi even 
op de wip kunnen zitten. 
Eerst maar eens lunchen met door Erminia gebakken pannenkoeken met 
stroop en poedersuiker. Daarna blijft Jolanda in het appartement, de anderen 
gaan weer op pad. Nu vinden we de aanlegsteiger wel. Johan, Miquel, Paul en 
Wim lopen door naar de stuwdam. Elmi, Erminia, Fiene en Henri lopen terug en 
maken onderweg de nodige foto´s van Lipno. Onderweg zingen we en hebben 
we veel lol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Terug in het appartement wordt er wat gedronken. Wim gaat in de keuken aan 
de slag om Chili Con Carne te maken op z´n Tsjechisch. Voor Paul maakt hij een 
apart pannetje klaar, zonder kip maar met zalm. Alles gaat op! Het toetje 
bestaat uit vla met yoghurt, oh nee het blijkt drinkyoghurt te zijn, oh nee toch 
niet, het is karnemelk. Ook de ijstaart bleek een gewone taart te zijn! Tsja, al 
die vreemde namen ook op die verpakkingen. Miquel was erbij bij het doen van 
de boodschappen samen met Wim. Tendens kan zijn begeleiders beter eerst 
een cursus Tsjechisch op vakantie laten volgen. Maar ach, wat maakt het uit, 
het is zo ook wel lekker! We hebben ontzettend veel plezier gehad. Miquel 
kwam ook niet meer bij van het lachen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dinsdag 20 augustus maken we ´s-middags een rondvaart met de `Adalbert 
Stiften`. Van Lipno naar Frymburk dat op een schiereilandje ligt. Van Frymburk 
verder naar Dolni Vitaviceen vandaar terug. Aan boord drinken en eten we wat, 
de vaartocht duurt zo´n twee uur. Met dit weer is het geweldig op het water te 
zijn, we zitten de hele tijd op het achterdek lekker van de zon te genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Het avondeten nuttigen we in een klein restaurantje dicht bij de aanlegplaats 
van de boot. Het personeel spreekt geen Duits of Engels maar met handen en 
voeten komen we er wel uit. Het eten staat snel op tafel en smaakt ons 
wederom prima. Forel, schnitzel, tortilla met kalkoen (Truthahnchen), tomaten- 
en komkommersalades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 21 augustus staat het mooie middeleeuwse stadje CeskyKrumlov op 
het programma. De route leidt ons langs de Vltava naar parkeerplaats P3 in 
Cesky. Door een parkje lopen we naar het centrum. Winkeltjes, galerietjes, 
kerken, musea, terrasjes, mooie straatjes en pleintjes. Het is gezellig druk. 
Iedereen koopt de nodige souvenirtjes en een terrasje mag uiteraard niet 
ontbreken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om half 5 zijn we uit gewinkeld en lichtelijk 
vermoeid. Paul en Wim halen het busje op, de 
anderen lopen naar parkeerplaats P2. Een andere 
route brengt ons in Frymburk waar we bij restaurant 
Nautilus eten. We moeten wat lang op ons eten 
wachten hoewel we de enige gasten zijn. De forel 
(zalmforel?), kip of pizza gaan er goed in. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Terug in het appartement 
drinken we koffie en duiken 
vroeg ons bedje in. Morgen een 
beetje `lummelen`? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 22 augustus. De zon laat een beetje verstek gaan. We wandelen 
een flink eind over de boulevard en de pier. Paul en Wim zoeken een Hollandse 
snackbar omdat we zin hebben in een kroket. Na veel omwegen vinden ze de 
snackbar maar hij is gesloten. Wat een pech, maar niet getreurd want bij 
terugkomst staat er een uitgebreide lunch klaar. Rookworst, knakworstjes en 
een heerlijke frisse sla en goedgekeurd door Jolanda! Met als toetje pudding en 
een drankje naar keuze. ´s-Avonds eten we weer bij het restaurant bij de 
rondvaartboot. Jolanda waagt zich nu ook aan de forel en laat het zich goed 
smaken. Miquel verwoordt het toppunt van pech, te weten `een eendagsvlieg 
die zijn dag niet heeft`. Een paar van ons lopen terug, anderen gaan met het 
busje mee terug. We kijken naar PSV tegen Apollo Limosol,  uitslag 3-0. 

 
 
 
 
 



 
Vrijdag 23 augustus, onze laatste dag alweer in Lipno. Miquel en Paul blijven 
op het park, de anderen gaan met de kabelbaan naar de top van de heuvel 
Kramolin op 900 meter hoogte. 
Vandaar lopen we naar StezkaKorunamistromu, voor de kenners het 
boomkruinpad. Elmi en Johan maken het geheel mee door aan de 
houtsnijwerken en dennennaalden te voelen op grote hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We eten onze boterhammetjes op. Elmi, Fiene, Henri en Wim halen de top 
waar ze op 1000 meter zitten en een prachtig uitzicht hebben over de 



omliggende heuvels en het Lipnomeer. Erminia, Johan en Jolanda komen tot 
een punt iets onder de punt, zij vonden het lopen wel welletjes geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat dapper Jolanda, met hoogtevrees toch naar 
boven gegaan! Zo stoer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op de weg terughielden we een stop om wat te drinken waarbij Elmi in haar lip 
wordt gestoken door een boze wesp. Au, dat doet gemeen zeer. Erminia wist 
vanuit ervaring dat natte shag tegen te steek te houden hielp om de pijn te 
verzachtten. 
Toen onze groep weer compleet was namen we een terrasje waar we 
milkshake drinken en ijs hebben gehad.  
 
 



 
 
Paul, Miquel en Wim gaan op zoek naar een restaurantje in de buurt, doen 
onderweg nog wat boodschappen en tanken de nodige liters diesel. Restaurant 
Max ligt op loopafstand van het appartement.  
 
Na het eten spreekt Jolanda een dankwoordje voor de gezellige week. Erminia 
sluit zich hierbij aan. In de 14 jaren dat ze mee gaat zegt ze veel leuke groepen 
te hebben gehad, maar deze groep is bijzonder. De manier waarop iedereen bij 
heeft gedragen; Miquel die de koffie ’s ochtends al had gezet. Johan en Elmi die 
voor Erminia de eerste blinde en slechtziende zijn die zij heeft begeleid. Ze 
heeft niets dan bewondering voor de manier waarop deze twee zich in de 
groep wisten te voegen. Fiene stelde zich als het ware op als bijna begeleidster 
die ontzettend heeft bijgedragen aan o.a. het koken, tafeldekken en het maken 
van vele mooie foto’s voor dit verslag. En Paul, die Erminia al had ontmoet in 
Sardinië, had zich fantastisch aangepast aan de groep en hielp Elmi fantastisch. 
Maar ook Jolanda, Henry en Fiene hebben zich geweldig ingezet om Elmi rond 
te leiden wanneer nodig. Jolanda had ook een bijzondere bijdrage aan de 
groep, altijd goedlachs en daarnaast steeds op zoek naar mooie mannen voor 
Erminia. De manier waarop de groep samenwerkte maakte dat we met z’n 
allen een fantastische vakantie ervan hebben gemaakt. 
 
 
 
Terug in het huis klonk de muziek buiten op het podium zo hard, dat we alle 
deuren dicht gedaan hebben. 



“Thuis” krijgen alle deelnemers van Wim een persoonlijke herinnering aan de 
vakantie in LIpno. Ook mag iedereen een placemat van Tendens meenemen. 
We pakken de koffers zover mogelijk in, morgen gaan we vroeg weg, een lange 
reis naar Frankfurt voor de boeg. 
 
Later op de avond werden we nog getrakteerd op een prachtig vuurwerk. Elmi 
was door het dolle heen, zo mooi vond ze het. Henri maakte er een filmpje van 
zodat we er de hele avond nog van konden genieten. Net als van de zangeres, 
die prachtige nummers zong. Henri, Miquel en Erminia hebben met een 
drankje deze zwoele en spectaculaire avond afgesloten. 
De anderen lagen al in dromenland.  
 
Zaterdag 24 augustus, een lange warme dag in de auto. Het eerste deel van de 
route gaat door een mooi stuk van Zuid-Bohemen via HorniPlana, Volary en 
Strazny waar we Duitsland in rijden. In Duitsland is er veel verkeer, veel 
oponthoud door vakantieverkeer, Baustellen (grootschalig onderhoud aan de 
wegen) en ongevallen. Het duurde lang voordat we onze eerste plaspauze 
konden houden, waarbij Wim heerlijk eieren heeft gepeld. We zijn om half 9 
vertrokken en komen om 18 uur aan bij hotel Goethe in Frankfurt. In de buurt 
van Würzburg hebben we een stop gemaakt om Bratwurst met frietjes of 
brood te eten. In Frankfurt eten we in het restaurant van het hotel. Voor het 
eerst zaten we verdeeld over 2 tafels. Elmi waagde zich aan de zalm (geen 
graten), geroosterde groenten, net als Paul. Johan en Erminia namen vlees met 
salade en alle vier namen we rijst met jus. Na het eten schoven we gezellig aan 
bij de andere tafel, die ook allemaal iets lekkers hebben gegeten. 
Daarna voor de laatste keer in een vreemd bed, morgenavond thuis het eigen 
vertrouwde bed, een heerlijk vooruitzicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 25 augustus is het nog een tikkie warmer dan gisteren. Gelukkig is het 
nu niet zo druk op de weg en komen we ruim op tijd aan in Veenendaal. We 
hadden nog tijd voor een heerlijke milkshake, koffie of een drankje. Hier nemen 
we afscheid van Elmi, Fiene, Johan en Henri en onverwacht ook van Jolanda. 
Haar ouders waren onderweg naar Arnhem en stopten even bij Mc Donald om 
iets te eten. Wat een toeval! We maken nog een laatste foto van de hele groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel en Paul rijden mee naar Arnhem waar Joost en Miranda ons 
opwachten. Een mooie reis komt hiermee ten einde. 
 

Iedereen bedankt voor alle gezelligheid en de leuke dingen die we samen 
hebben gedaan. 

Hopelijk is dit geen afscheid voor altijd, maar zien we elkaar weer op het 
Jaarfeest van zaterdag 2 november a.s.  Tot dan?! 

 
 


